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MEDEDELINGEN  

VOTUM EN GROET  

ZINGEN PSALM 72:1 EN 7 
Geef, HEER', de Koning Uwe rechten, 
en Uw gerechtigheid 
aan 's Konings zoon, om Uwe knechten 
te richten met beleid. 
Dan zal Hij al Uw volk beheren 
rechtvaardig, wijs en zacht, 
en Uw ellendigen regeren, 
hun recht doen op hun klacht. 
 
Nooddruftigen zal Hij verschonen, 
aan armen, uit genâ 
Zijn hulpe ter verlossing tonen: 
Hij slaat hun zielen gâ. 
Als hen geweld en list bestrijden, 
al gaat het nog zo hoog, 
hun bloed, hun tranen en hun lijden 
zijn dierbaar in Zijn oog. 

LEZING VAN DE GELOOFSBELIJDENIS  

ZINGEN GEBED DES HEEREN:10 
Ja, Amen, trouwe Vader, ja; 
wij maken staat op Uw genâ! 
Ons hart, o God, Die alles ziet, 
veroordeelt ons in 't naad'ren niet; 
het zegt, daar G' op ons bidden let, 
gelovig "Amen" op 't gebed. 

SCHRIFTLEZING JESAJA 40:12 – 31  

LUKAS 23:44 – 46 

GEBED  



INZAMELING VAN DE GAVEN 1E COLLECTE: KERK 

2E COLLECTE: EVANGELISATIE GENT 

3E COLLECTE: PASTORAAT & CATECHESE 

ZINGEN PSALM 22:1 EN 5 
Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij Mij 
en redt mij niet, terwijl Ik zwoeg en strij' 
en brullend klaag in d' angsten die Ik lij', 
dus fel geslagen? 
't Zij Ik, Mijn God, bij dag moog' bitter klagen, 
Gij antwoordt niet; 't zij Ik des nachts moog' kermen, 
Ik heb geen rust, ook vind Ik geen ontfermen 
in Mijn verdriet. 
 
Gij immers, HEER', Gij zijt het, door Wiens macht 
Ik uit de buik weleer ben voortgebracht! 
Aan moeders borst vertrouwd' Ik op Uw kracht 
van ganser harte. 
Zij wierp Mij reeds op U, in barenssmarte 
gans onbevreesd. 'k Mocht nauw’lijks 't licht aanschouwen, 
of Gij, Gij zijt, o grond van Mijn vertrouwen, 
Mijn God geweest! 

VERKONDIGING HC ZONDAG 9 
Wat gelooft u met deze woorden: “Ik geloof in 
God de Vader, de Almachtige, Schepper van de 
hemel en de aarde? 

ZINGEN PSALM 23:1, 2 EN 3 
De God des heils wil mij ten Herder wezen, 
'k heb geen gebrek, 'k heb geen gevaar te vrezen. 
Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden, 
aan d' oevers van zeer stille waat’ren leiden. 
Hij sterkt mijn ziel, richt om Zijn Naam mijn treden 
in 't effen spoor van Zijn gerechtigheden. 
 
Ik vrees niet, nee, schoon ik door duist’re dalen 
in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. 
Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden: 
Uw stok en staf zal mij altoos behoeden. 
Gij troost mijn ziel en richt in mededogen, 
de tafel aan, voor mijner haat’ren ogen. 
 
Gij zalft mijn hoofd, Gij doet mijn blijdschap groeien 
en van Uw heil mijn beker overvloeien. 
Het zalig goed, mij door Uw gunst gegeven, 
verlaat mij niet, maar volgt mij al mijn leven, 
zodat ik in het heilig huis des HEEREN 
een lange reeks van dagen blijf verkeren. 



DANKGEBED  

ZINGEN PSALM 33:11 
Laat ons alom Zijn lof ontvouwen! 
In Hem verblijdt zich ons gemoed, 
omdat wij op Zijn Naam vertrouwen, 
Die Naam zo heilig, groot en goed. 
Goedertieren Vader, 
milde Zegenader, 
stel Uw vriend’lijk hart 
op Wiens gunst wij hopen, 
eeuwig voor ons open; 
weer steeds alle smart. 

ZEGEN  
 


